Een kinderlijkje

Naast het lijkje

staat een kok.

Hij meet in messen
malsheid van de jeugd.

Minuten glijden

door een verstopte zeef
terwijl vezels zich opwarmen
boven een vonkend vuurtje.

In warme jus pruttelt
de speelsheid waarmee
krullen door het

zachte gras huppelden.

Bij een lichtgekruid slaatje

rouwt de zwartgerande spijskaart
om het lijkje

van een lam.



